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Bij het verschijnen van ons eerste nummer.

Waarde geestverwanten,

Hierbij stellen wij U voor de jongste spruit van de grote Esperanto-
familie, het orgaan der Nederlands-Indische Esperanto-Vereniging ,,La Eston-~
teco Estu Nia”, Zoals het een baby betaamt, zijn de afmetingen bescheiden,
maar wij wensen het een voorspoedige groei en een lang leven toe.

Welke_taak het te vervullen zal hebben ?

In de eerste plaats wil het zijn een band tussen de leden der vereniging,
een steun voor hun studie van onze schone taal, een bron van inlichtingen
omtrent de stand van zaken in de Esperantowereld.

In de tweede, maar niet minder voorname plaats wil het zijn een pro~
pagandamiddel, wil het geven juiste voorlichting inzake het taalvraagstuk.
Maar al te vaak worden omtrent Esperanto zeer tendenticuze berichten ver-
~ spreid zoals bv. een artike! in een der grote bladen hier te lande, waarin
beweerd werd, dat Esperanto alleen of in hoofdzaak door communisten en
dergelijke elementen gebruikt werd en dat het daarom in Duitsland verboden
was. Nonsens natuurlijk. Met een paar voorbeelden willen wij dit aantonen.

Het voorlaatste Esperanto Wereldcongres werd gehouden te ROME.
Mussolini staat persoonlijk zeer sympathiek tegenover Esperanto en wie zou
I Duce van communistische neigingen willen beschuldigen? De Hongaars-
Italiaanse Bank te Budapest voerde een Esperantodienst en Esperantocorres-
pondentie in. Het Italiaanse Ministerie van Pers en Propaganda heeft officiee]
Esperanto ingevoerd. Iedere Zaterdag om 18.20 wur M.E.T. wordt door het
Radiostation Rome een Toeristenkroniek in het Esperanto uitgezonden. Het
Poolse Ministerie van Verkeer, afd. Toerisme besloot brochures en prospecti
uit te geven in het Esperanto. Deze serie zou nag met tientallen andere voor-
beelden uitgebreid kunnen worden, het lijke ons echter overbodig. Esperanto
Is geen privilege van een bepaalde categorie van mensen. Esperanto is nood-
zakelijk in het internationale verkeer, evenzeer als het Morseschrift, vlagge-
seinen en tientallen andere dingen, die we al lang als vanzelfsprekend aan-
vaard hebben.

Steeds weer hierop te wijzen zal mede de taak zijn van dit orgaan.




